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Samenzang:  Uit het duister hier gekomen 

 

Uit het duister hier gekomen 

Mensen van de wereldnacht 

Onbestemd verward in dromen 

Niet vermoedend wie hen wacht 

Zoekend of een woord opgaat 

Als een ster van dageraad 

 

Hoopvol gaan wij hier naar binnen,  

komend door de duisternis. 

Dit moment van “nu” beginnen,  

vieren dat er toekomst is. 

Onze ogen zijn gericht op een vonk,  

een sprankje licht. 

 

Welkom 

 

Gebed 

 

Inleiding stemmenspel  “Geloof, Hoop en Liefde” 

 

Aanvangslied:  Lied 435: 1 en 4      (staande) 

 

Hef op uw hoofden, poorten wijd! 

Wie is het, die hier binnenrijdt? 

Begroet Hem, Heer der heerlijkheid 

en Heiland vol barmhartigheid! 

Hij geeft de wereld 't leven weer. 

Juich blijde, zing uw God ter eer, 

loof Hem, die sterk van daad 

de deuren binnengaat. 
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Hef op uw hoofden, poorten wijd! 

Elk hart zij Hem ter woon bereid! 

De palmen van uw eerbied spreid 

de weg langs, die uw koning rijdt. 

Hij komt tot u met troost en vreê 

en brengt u heil en liefde mee. 

Geprezen zij de Heer, 

Hij geeft u ’t leven weer! 

 

Cantorij:  Komt een man die loopt te dromen 
 

Tastend langs de wand als blinden, in het donker gaan wij voort 

en wij wachten op een woord waar wij licht in kunnen vinden. 

Komt een man die loopt te dromen, gloeiend vuur heeft hem geraakt, 

zingt: het is nog niet te laat voor de vrede die zal komen. 

Zegt: de laarzen die nog dreunen en de stok die ons nog slaat 

zullen branden vroeg of laat, zullen roken en verdwijnen. 

Zie de nacht zal ooit verdwijnen, onze aarde wordt nog vrij, 

lachen, zingen zullen wij, onze God zal ons bevrijden. 

Nee wij zijn nog niet verloren, hoe dan ook, gerechtigheid  

zal het winnen voor altijd, als een kind wordt zij geboren. 

 

Lezing: Jes. 9: 1-4 

 

Samenzang: Lied 454: 1,2,3 en 5 De mensen die gaan in het duister 

 

De mensen die gaan in het duister, 

die wonen in ’t land van de dood, 

zij zullen een licht zien stralen; 

het hemelse morgenrood. 

 

Zij zullen weer zingen van vreugde, 

de angst en de nood zijn voorbij, 

geen vijand marcheert door de straten, 
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de kinderen spelen weer vrij. 

 

De stok die hen sloeg is gebroken, 

geen mens wordt vertrapt of verdrukt. 

Zij krijgen weer tijd van leven, 

er is een begin van geluk! 

 

Hij brengt het leven op aarde 

terecht in zijn koninkrijk. 

De mensen die gaan in het duister, 

die worden de koning te rijk. 

 

Lezing: Jes. 9: 5 en 6 

 

Cantorij 

 

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven  

en de heerschappij rust op Zijn schouder en men noemt Hem: 

wonderbare Raadsman, sterke God, eeuwige Vader, Vredevorst. 

Lezing Lucas 1: 5-7 

 

Cantorij: 

 

Hart van de hemel, hart van de aarde wil elkaar raken,  

opdat mensen niet zo verloren staan. 

Lezing Lucas 1: 8-17 

 

Samenzang: Lied 440: 1 en 2 Ga stillen in den lande 

 

Ga, stillen in den lande, 

uw koning tegemoet, 

de intocht is ophanden 

van Hem die wonderen doet. 

Gij die de Heer verwacht, 

laat ons vóór alle dingen 

Hem ons hosanna zingen. 
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Hij komt, Hij komt met macht. 

 

 

Vat moed, bedroefde harten, 

de koning nadert al. 

Vergeet uw angst en smarten, 

daar Hij u helpen zal. 

Er is weer nieuwe hoop: 

Hij noemt u zijn beminden, 

in ’t woord laat Hij zich vinden, 

in avondmaal en doop. 

 

Lezing: Lucas 1: 18-23 

 

Samenzang: Lied 464: 1 en 2 Een engel spreekt een priester aan 
 

Een engel spreekt een priester aan. 

Wil hij het goede nieuws verstaan? 

Omdat hij niet geloven kan 

wordt hij een sprakeloze man. 

 

Soms staat de hemel op een kier: 

een bode van de Heer komt hier, 

verrast ons met een blij bericht, 

en zet de aarde in het licht! 

 

Gedicht:  Imitation Christi  (Alfred Bronswijk) 

 

Cantorij:   Hart van de hemel 

 

Hart van de hemel, hart van de aarde wil elkaar raken,  

opdat mensen niet zo verloren staan. 

GELOOF 

 

Lezing: Lucas 1: 24 en 25 
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Cantorij: 

Op wie wij wachten hoe dan ook: die opricht wie is neergebogen, 

die vrijmaakt wie is opgesloten, een licht voor wie in donker gaan, 

die mensen uit het dal zal halen, kind van mensen, Kind van God. 

 

Lezing: Lucas 1: 26-38 

 

Samenzang:  Lied 464: 3 en 4 

 

Een engel spreekt 

 een meisje aan, 

hij groet haar, noemt haar bij haar naam: 

God kiest jou als zijn liefste uit, 

voor Hem ben jij de ware bruid! 

 

De hemel spreekt, Maria hoort, 

zij geeft zich over aan dat woord. 

Daarom zal zij de moeder zijn 

van Gods geheim, een kindje klein! 

 

Lucas 1: 39-45 

 

Lofzang van Elisabeth 

Zegen ben jij, zegen het kind dat je draagt, zegen dat jij mij bezoekt, 

moeder van een goddelijk kind. 

Wat goed dat jij ja hebt gezegd,  

je leven hebt toegewijd aan het woord van de Nabije. 

 

Lofzang van Maria 

Mijn wezen zingt het uit, mijn adem voor die ene die mij nabij wil zijn 

en vrijheid heeft gegeven. 

Mijn onmacht is gezien, mijn stilte is verbroken en jij en iedereen weet: 

Zijn zegen rust op mij. 
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Hij heeft mij omgekeerd, zijn woord heeft mij veranderd, 

en daaraan toegewijd ben ik in zijn nabijheid. 

Maar wie zijn neergebogen roept hij om op te staan. 

Wie hongert wordt verzadigd en rijken moeten gaan. 

Dat eeuwenoud verhaal is mijn verhaal geworden: 

Die zegen ooit beloofd gaat altijd met mij mee. 

 

HOOP 

 

Lezing: Lucas 1: 57-66 

 

Samenzang:  Lied 494: 1,2 en 3  Vanwaar zijt Gij gekomen 

 

Vanwaar zijt Gij gekomen, 

wij wisten niets van U. 

In onze stoutste dromen 

was God nooit hier en nu. 

Een nieuwe God zijt Gij 

die onder ons wilt wonen, 

zo ver weg, zo dichtbij. 

 

Gij zijt ons doorgegeven 

een naam, een oud verhaal 

uw woorden uitgeschreven 

in iedere mensentaal. 

Ons eigen levenslot 

met uw geluk verweven, 

zo zijt Gij onze God. 

 

Gij zijt in ons verloren 

wij durven U niet aan, 

uw stem in onze oren, 

uw komst in ons bestaan. 

Een woord van vlees en bloed 

een kind voor ons geboren, 

een mens die sterven moet. 
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Lezing: Lucas 1: 67-77 

 

Cantorij:  laatste deel Lofzang Zacharias: 

Een schoot van ontferming is onze God. Hij heeft ons gezocht en gezien 

zoals de opgaande zon aan de hemel. 

Hij is ons verschenen toen wij in duisternis waren, in schaduw van dood. 

Hij zal onze voeten richten op de weg van de vrede. 

Lezing: Joh. 1: 15 

 

Korte vrije vertaling Joh. 1: 1-14 

 

Cantorij:  

In beginsel was dat woord, God zelf was dat woord. 

En in dat woord was leven en het leven is het licht voor mensen, 

dat schijnt in duisternis en voor het duister niet is gezwicht. 

Het woord is licht en het heeft onder ons gewoond. 

Het is geworden en wij hebben het gezien: adem van God in een kind. 

Samenzang: Stille Nacht 

 

   Allen:  Stille nacht, heilige nacht! 

  Davids zoon, lang verwacht, 

  die miljoenen eens zaligen zal, 

 wordt geboren in Betlehems stal, 

 Hij, der schepselen Heer, 

 Hij, der schepselen Heer. 

 

 Vrouwen:  Hulploos kind, heilig kind, 

 dat zo trouw zondaars mint, 

 ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 

 wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 

 Leer me U danken daarvoor. 

 Leer me U danken daarvoor. 
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 Allen:  Stille nacht, heilige nacht! 

 Vrede en heil, wordt gebracht 

 aan een wereld, verloren in schuld; 

 Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 

 Amen, Gode zij eer! 

 Amen, Gode zij eer! 

 

LIEFDE     

 

Cantorij:  

Groot de luister, de majesteit van deze nacht. 

Zilver haar kristallen stilte 

 

Nacht zonder uren, wieg van de tijd.  

Wachten, wachten tot volgroeid is, sterk geworden een nieuwe dag,  

de kleine vonk van hoop-doet-leven is geboren. 

 

Ga, tot de einden der aarde, tot het uiterste, daar zal Liefde zijn:  Ga.  

Samenzang: Lied 487: 1 en 2  (Staand) Eer zij God in onze dagen          

 

Eer zij God in onze dagen, 

eer zij God in deze tijd. 

Mensen van het welbehagen, 

roept op aarde vrede uit. 

Gloria in excelsis Deo. 

Gloria in excelsis Deo. 

 

Eer zij God die onze Vader 

en die onze koning is. 

Eer zij God die op de aarde 

naar ons toe gekomen is. 

Gloria in excelsis Deo. 
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Wegzending 

 

 

We verlaten de kerk onder het zingen van: 

 

“Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, liefde die bij ons blijft. 

 
 

De collecte van vanavond is bestemd voor de Stichting Red een Kind. 

Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun 

hele omgeving. 

We kiezen er bewust voor om kinderen te helpen op de plek waar ze wonen, 

omdat wij geloven dat God kinderen bewust in gezinnen en in een 

gemeenschap plaatst en dat dit voor hen de beste plek is om op te groeien. 

Het kind staat centraal in onze aanpak om te helpen, maar de familie en de 

hele omgeving van de kinderen krijgen ook de kans om uit armoede te 

groeien. 

Waarom strijden wij tegen armoede? 

Elke dag sterven duizenden kinderen aan de gevolgen van armoede. Die 

werkelijkheid is niet te verteren! Daarom komen wij in actie. Wij geloven 

namelijk dat we samen het verschil kunnen maken voor kinderen in 

armoede.  

Waar strijden wij tegen armoede? 

Op dit moment strijden wij tegen armoede in India, Kenia, Burundi, 

Malawi, Oeganda, Rwanda, Zuid-Soedan, Somalië en DR Congo. 

 

Voor meer informatie: https.//www.redeenkind.nl 

 

 

 

 

Iedereen is van harte welkom om elkaar te ontmoeten onder het genot van een 

hapje en drankje in de grote zaal achter de kerk. 
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Gedicht: 'Imitatio Christi, van Alfred Bronswijk  

 

Soms moet je eerst lang  

door her landschap van het zwijgen reizen,  

voordat er woorden van wijsheid 

op je lippen groeíen.  

 

Soms moet je eerst lang  

op de drempel van de vragen staan,  

voordat de deur van het antwoord  

zich voor je opent.  

 

Soms moet je eerst lang  

door de donkere dalen gaan,  

voordat jouw voeten  

de lichte toppen van vreugde betreden. 

 

Soms moet je eerst lang  

de smaak van tranen hebben geproefd,  

voordat Jouw hart  

de blijdschap ten diepste smaak. 

 

 

 

 


